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Even voorstellen…..ik ben Tatjana Hoek.

Een fervent yogabeoefenaar. Ik werk in de GGZ als casemanager. Vele jaren geleden tijdens de lunch zei ik tegen de beleidspsychiater dat patiënten binnen de GGZ gebaat zouden zijn met yoga. Hij keek uit het raam, nam nog een hap van zijn boterham, liet een klein fnuikend lachje ontsnappen en zei: “Ga eerst maar een yogaopleiding volgen.” De rest is geschiedenis.



Ik heb het praktijkgedeelte van de 4 jarige yogaopleiding voltooid en geef sindsdien yogales binnen mijn behandelafdeling. De psychiater is met pensioen.
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